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 Vrienden,

Nog één keer wilde Hans naar zijn huis in de Spuistraat. Die wens is in vervulling gegaan. Al hadden wij gehoopt dat het
op een andere manier was geweest. Zijn leven is hier voorbij. De uitvaart is geweest. De herinnering blijft. Vooral aan
Hans, maar ook aan de dag dat wij afscheid van hem hebben genomen. Deze dag was onvergetelijk

Overweldigend was de belangstelling en hartverwarmend het medeleven.
Hartelijk dank voor de reacties, de vele kaarten, lieve brieven en de door jullie geschreven herinneringen.

De muziek die jullie in de kerk hoorden, kunnen jullie hier downloaden (rechtermuis-klik en 'opslaan als')
Fragment 1 (5:32) - 5.3 mb 
Fragment 2 (4:03) - 3.8 mb  
Fragment 3 (3:29) - 3.3 mb 
Fragment 4 (4:28) - 4.2 mb 
Fragment 5 (4:17) - 4.0 mb 
Fragment 6 (10:01) - 9.5 mb 
Fragment 7 (4:45) - 4.5 mb  
Fragment 8 (9:01) - 8.5 mb  
 Tevens hebben wij een aantal foto's van de uitvaart  toegevoegd.

Binnen een paar weken sturen wij een boekje aan iedereen die bij het afscheid aanwezig was. Daarin hebben wij jullie
verhalen over Hans en de herinnering aan hem verzameld.

In de stijl van Hans:
"We gaan verder met ons leven en maken er wat van. Vooral het beste."

Ineke
Hans
Roeland
Leonie
De 'Salonsocialist'        
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